
  

 

Nieuwsbrief VWG Rijk van Nijmegen e.o. / 2023 - 07 / augustus 2023 

 

Hoi Paul, 

 

Terwijl ik dit schrijf komt de regen met bakken uit de hemel. Arme 

vakantiegangers die nu ergens in eigen land de zomervakantie op de 

camping doorbrengen, maar wat is de regen goed voor de natuur! Als het 

tussen de buien wat langer opklaart ’s middags, ga dan naar buiten of kijk uit 

je zolderraam, want dan kunnen er opeens wespendieven overkomen. Het is 

nu hun trektijd en zij maken graag gebruik van dergelijke droge perioden om 

naar het zuiden te vliegen. 

Als bestuur zijn we eind juni uit eten geweest. De bestuursvergaderingen 

vinden tegenwoordig digitaal plaats, dus het was goed elkaar eens te zien en 

te spreken in het echt. Helaas kon Kor niet komen door omstandigheden, 

maar die hebben we bijgepraat over onze plannen. Zo willen we volgend jaar 

de Gelderse Vogelaarsdag organiseren in Nijmegen. Dit was een initiatief 

van Sovon, maar die Vogelaarsdag heeft na corona niet meer 

plaatsgevonden. Ook hebben we gesproken over het succes van de 

dinsdagavond fietsvogelavonden. Deze zijn een groot succes en we 

constateren dat we eigenlijk twee excursieleiders nodig hebben per avond 

om de boel goed te kunnen begeleiden. Dit najaar komen er weer birdercafés 

en we willen nog een excursie plannen in augustus. 

 

Paul Gnodde – voorzitter 

Martijn Verdoes – secretaris 

Kor Bosch – penningmeester 



 

Kelvin Klaassen – excursies en meer 

Frank Saris – vogelbescherming en wetlandwacht 

 

Veel geleerd en enorm genoten van de Vogelcursus – Eva Poort 

Eind november vorig jaar stelde mijn oom voor om samen de vogelcursus 

voor beginners te doen. Meteen zette ik een herinnering in mijn telefoon voor 

de inschrijfdatum. Dat bleek totaal niet nodig en tegelijkertijd zeer zeker wel 

nodig te zijn. Niet omdat ik voor de zoveelste keer die week midden in de 

nacht wakker werd. Na een ietwat geïrriteerd bezoek aan de wc herinnerde ik 

me plots dat de inschrijving voor de cursus nu open was. Ik heb ons met een 

half slapend brein aangemeld en ben weer richting bed gegaan. Gelukkig 

maar, want de volgende ochtend vroeg bleek dat de cursus al vol zat! Na een 

week of twee kregen wij bericht: we mochten meedoen. 

Vol enthousiasme begon het in februari dan eindelijk. De eerste les en 

excursie! Ter voorbereiding deed ik netjes mijn huiswerk — iets wat ik 

trouwens niet lang volhield — en maakten mijn oom en ik plannen om samen 

naar de les te fietsen. De hele avond voelde heerlijk nostalgisch, alsof ik 

weer op school zat. Met één groot verschil: op school was ik vaak de enige 

die de les interessant vond. Nu was ik omringd door een vijftigtal andere 

mensen die net als ik alle kennis gretig opslokten. Wat heerlijk om eindelijk 

mijn fascinatie voor vogels in anderen weerspiegeld te zien! Ook tijdens de 

excursies was dit prachtig om te zien. Ik was één van de weinigen die elke 

vogel die we zagen of hoorden opschreef, maar ik was voor de verandering 

eens niet de enige in het bos of op de heide die minutenlang met m’n 

verrekijker naar hetzelfde boompje of struikje stond te turen. 

Op die lijstjes die ik elke keer bijhield, staan vogels die ik al kende, waar ik 

nog nooit van gehoord had en vogels die ik al maanden erg graag wilde zien 

en/of horen. Zoals de zwarte specht en de blauwborst, die we na bijna drie 

uur wandelen door Park Lingezegen - toen we het eigenlijk al opgegeven 



hadden - eindelijk zagen. En dan de middelste bonte specht! We stonden al 

een tijdje hetzelfde bosje bomen af te speuren waar één van de 

excursieleiders ‘m had gehoord. Niks te zien, dus mijn groepje besloot verder 

te lopen. Ik bleef zo lang mogelijk nog staan. En daar! Een schicht! Ik riep 

mijn medevogelaars terug en samen speurden we nog minuten de bosrand 

af. Uiteindelijk werd ons geduld beloond: na een tiental minuten kwam de 

middelste bonte specht mooi in zicht zitten. Later kwamen er nog twee bij — 

plus een eekhoorntje of twee en een zwarte specht. Onze dag kon niet meer 

stuk. Zelfs de eindeloze (mot)regen deerde ons niet meer. 

Van de lessen, maar vooral van de excursies, heb ik enorm veel geleerd. 

Wat een mooie fundering om nu zelf op voort te bouwen. Want de cursus is 

nu voorbij, maar het vogelen houdt zeer zeker niet op. Ook zal ik niet meer 

altijd alleen hoeven gaan. Ik heb een telefoon vol nummers van 

medecursisten die net als ik enthousiast worden van vogels. M’n moeder 

hoef ik dus niet meer lastig te vallen met mijn verhalen over de hoempende 

roerdomp, de pijlstaart zonder pijl en de knarrende grote karekiet die ik tegen 

het lijf liep tijdens een excursie van de Vogelbescherming in de Bemmelse 

Waard. Terwijl ik mijn nieuw opgedane kennis nu wel met veel plezier aan 

mijn vader kan overbrengen. Want as luck may have it, heeft hij twee 

maanden geleden - net op tijd voor meimaand kijkermaand - besloten dat hij 

toch wel meer wil leren over die leuke beestjes. 

Én ik heb vijf prachtige lijstjes van alle vogels die ik tijdens de excursies heb 

gezien. Om in de komende weken, maanden, jaren nog eens lekker door te 

bladeren. En de vogels die ik ondanks uren turen nog niet heb gezien? De 

groene specht, baardman, kleine bonte specht, raaf, klapekster, grauwe 

klauwier, zwarte mees, kuifmees, sprinkhaanzanger, appelvink en nog veel 

meer. Daar kan ik het komende (voor)jaar naar uitkijken. Of wie weet zien we 

ze wel tijdens één van de Vogelplus-excursies die dit najaar beginnen. Ik kan 

niet wachten! 

 

Foto Niek Saris | Eva Poort 2e van links met roze pet 



 

 

Grote karekiet - foto: Paul Gnodde 

 

Aankondiging wandelexcursie Millingerwaard op zaterdag 12 augustus 

2023 – Luc Oteman 

Deze excursie is speciaal bedoeld voor leden die dit jaar nog niet 

meegegaan zijn met een excursie van onze vereniging. Dus heb je altijd al 

een keer mee willen gaan met een excursie of ben je onlangs lid geworden, 

dan is deze excursie voor jou. Zo half augustus maak je in de Millingerwaard 

kans op visarend, zwarte ooievaar, grauwe klauwieren en misschien 

overtrekkende wespendieven. 

 

Vertrek: zaterdag 12 augustus om 8:00 uur bij het kerkje Van Kekerdom. 



 

Einde excursie: rond 12:00 uur 

Maximum aantal deelnemers: 8 

Excursieleider: Luc Oteman 

Opgave bij: lucoteman@gmail.com  -> geef je naam + 06-nr door 

 

 

Tot later! 

Heel veel dank aan alle stukjesschrijvers en Kor voor de check van alle 

typfoutjes. Ik hoop dat iedereen weer met interesse deze nieuwsbrief gelezen 

heeft. 

Leuk om nog even te eindigen met een overzichtje van de zeldzame 

vogelwaarnemingen van afgelopen maand juli. Het blijft leuk vogelen in onze 

regio! 

 

 

Paul Gnodde 

voorzitter / coördinator nieuwsbrief 

06-18758711 
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