Ik, Math Gossens (60 jaar) en kom uit Heerlen. Fotograferen is mijn passie en mijn uitlaatklep
van het dagelijkse leven met al zijn voors en tegens. In het begin ging ik er vooral op uit met
mijn grote, zware dslr body met telelens, maar deze heb ik de laatste driekwart jaar min of meer
vaarwel gezegd. Nu draag ik op de wandeltochten door vooral de Limburgse natuur een groot
bereik bij mij met een Sony RX10 IV bridgecamera.

Door de covid-19-perikelen konden mijn vrouw en ik dit jaar niet naar ons vertrouwde adres
in Oostenrijk. Gelukkig hebben we familie die een chalet aan het water in Arcen hebben, waar
we in juni bijna twee weken terecht konden en waar we eind september nog een week hebben
gezeten; beide keren met fantastisch weer. Na de eerste vakantie, toen we ontzettend veel
kilometers langs de Maas en in de Maasduinen hebben gewandeld, waren we beiden positief
gestemd over dit prachtig stuk Limburg dat we voorheen niet kenden.

In juni hadden we al veel foto’s mee naar huis genomen, in september was het nog eens raak. Na
een wandeling in en rond de Hamert gingen we na een pannenkoek terug naar onze auto, maar
niet voordat we aan de overkant van de parkeerplaats nog even langs de Maas zouden kijken.
En jawel hoor, van bovenaf op het fietspad zagen wij een Visarend zitten in een dood boompije,
waar het Geldernsch-Nierskanaal overgaat in de Maas. Ik kon via een paar bomen dichterbij
komen zonder de Visarend te storen. [k kon hem vastleggen ondanks de afstand die niet ideaal
was: genieten.

Bij een vogeluitkijkpunt konden wij later die week nog een voor ons ‘zeldzame’ Ooievaar
vastleggen tussen de reigers en de ganzen. Vooral vanwege deze laatste vakantieweek heeft de

vogelfotografie toch weer een plaatsje gekregen in mijn uitstapjes.
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