Spechtenlaan in het Filosofendal

Het Filosofendal op de stuwwal in Beek is al geruime tijd mijn favoriete vogelspotplek.
Vanaf maart is het een hotspot voor vijf soorten spechten: Groene, Zwarte Specht, Kleine, Middelste en Grote Bonte
Specht.

Als je over het Pieter van Rossumpad loopt, hoor je ze roffelen, lachen en schreeuwen. De Grote Bonte Spechten zie je ge-
makkelijk: ze vliegen elkaar roepend achterna. De Zwarte en Groene Spechten maken nog meer lawaai. De Kleine en Mid-
delste Bonte Specht zijn moeilijker te vinden. De Middelste heeft een voorkeur voor de Wintereik, zo blijkt uit onderzoek. Je
moet ze dus zoeken op Wintereiken in het dal.

Op de helling achter de boerderij van Staatsbosbeheer kun je twee holletjes zien in de hoge beuken. In de rechter boom heb-
ben Zwarte Spechten gebroed. De foto heb ik vanaf het Pieter van Rossumpad gemaakt.

Dat was twee jaar geleden: ik zag de kopjes van de jongen uit het hol komen, wachtend op voedsel. Opeens zag ik een Havik
op hen af vliegen en zich op de opening vastklemmen. Ik kon niet zien wat de schade was, maar het was wel spectaculair.

Al twee jaar broeden de Zwarte Spechten niet meer in deze Beuken. Je ziet en hoort ze wel in de buurt, maar ze slaan de
holletjes over. In de linker Beuk broeden Holenduiven en ik kreeg even hoop toen ik in de rechter Beuk een Zwarte en een
Groene Specht zag vechten om het holletje.

Ik loop nog steeds graag over het pad langs het stroompje door het Filosofendal. Elk jaargetijde is het hier mooi, met sneeuw
op de takken, bloemen en vuurvliegjes langs het pad, de zon door de bomen en de geweldige herfstkleuren. Helaas zijn er
steeds meer bedreigingen zoals door het autoverkeer naar het huurhuisje van Staatsbosbeheer, door jagers, mountainbikers
en wandelaars die olifantenpaadjes maken. Maar in de ochtend en avond is het rustig; dan zie ik eekhoorns over de bomen
rennen en op de veldjes in het dal kan ik Wilde Zwijnen en Reeén spotten. Ik hoor en zie boven de bomen Raven overvliegen,
z0o ook Buizerds en Rode Wouwen. Tussen de bomen zie ik veel mezen, Vinken, Boomklevers en Boomkruipers.

Er is zelfs dit voorjaar een Kortsnavelboomkruiper waargenomen. Om deze te kunnen waarnemen, ben ik zelf nog niet er-
varen en fanatiek genoeg. Ik ben nu vijf jaar aan het vogelen, sinds ik in Beek ben gaan wonen. Als je tegenover de stuwwal
woont, moet je wel iets met vogels doen, want je wordt er wakker van. Ze vliegen van de heuvel naar de polder op en neer, je
lokt ze in de tuin met voer en nestkasten en het wordt donker met een zingende Merel.

En zo loop ik als beginnend vogelaar in de ochtend vaak naar de overkant; naar het Filosofendal, dat in het vroege voorjaar
een echte spechtenlaan is; je mag en je kunt ze niet missen.
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